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Kijk op onze website om te lezen hoe je Vriend kunt worden.

LANDGOED GOLFBAAN BLEIJENBEEK | AFFERDEN | WWW.GOLFMUSEUM.NL

GERARD DE WIT
Tekst: Ferd Vrijmoed

Eén van de leukste bezigheden van het Nederlands Golfmuseum is het ophalen van herinneringen en erover te vertellen. Soms proberen 
we oude tijden te laten herleven, zoals dat gebeurt bij ‘hickory golf’, soms trachten we de ontwikkelingen van golfattributen als ballen en 

stokken te achterhalen of willen we graag weten waar de in het golf gebruikte termen hun oorsprong vinden.
En vaak, heel vaak zelfs, worden er personen naar boven gehaald, die een bijzondere of belangrijke rol hebben gespeeld in de vaderlandse 

golfgeschiedenis. Deze keer is dat Gerard de Wit.

En dat is niet toevallig, zo vlak na de 103e uitvoering 
van het oudste sporttoernooi van Nederland, tevens 
een van de oudste golftoernooien van de European 
Tour: het Open Nederlands Kampioenschap ofwel de 
Dutch Open, al weer jaren bekend als de KLM Open.

Want ook dit jaar is bij dit toernooi de door Peter 
van Bruggen ontworpen Gerard de Wit medaille 
uitgereikt. Deze medaille is in 2007 ingesteld voor de 
beste Nederlandse golfer die op dit toernooi de cut 
heeft behaald. De medaille is met terugwerkende 
kracht vanaf 2005 uitgereikt. 

Gerard de Wit Medaille

Dit jaar was de medaille voor Rowin Caron.

Gerard de Wit (28 juli 1918 – 22 juni 1988) was 
Wassenaar van geboorte en een verschrikkelijk 

goede golfer. Op zijn 18e werd hij assistent-
professional op de Haagsche en nadien werd 
hij nog teaching pro op de Hilversumsche en 
de Noordwijkse.  Toen de Telegraaf in 1998 het 
artikel “Dutch Open, een Europese klassieker” 
publiceerde noemde de krant Gerard de Wit de 
beste Nederlandse golfer aller tijden. Hij was toen 
al tien jaar dood, maar leefde nog altijd voort in de 
herinnering van het Dutch Open.

Toch prijkt zijn naam niet op de inmiddels 
imposante wisselbeker van Neerlands belangrijkste 
golftoernooi. In 1954 was hij er dicht bij. Hij eindigde 
als eerste! Maar ja, de Italiaan Ugo Grappasonni 
eindigde ook als eerste. Een play-off dus. En een 
lange, want die ging toen nog over 36 holes. Het 
hielp niet, ze waren even goed. Dus nog maar een 
extra hole gespeeld. En toen viel het doek voor 
Gerard. Het was zijn eerste tweede plaats op de 
Dutch Open, er zouden er nog vier volgen (1955, 
1956, 1959 en 1962. Was hij dan zo’n beroemde 
eeuwige tweede? Dat kun je niet zeggen van iemand 
met 33 Nederlandse titels. Zo won hij wel 15 keer de 
Harlequin Cup, het besloten kampioenschap voor 
golfprofessionals. Dit werd later de Twente Cup.

Dat hij meer dan goed was blijkt ook uit zijn 
deelname aan de Masters op Augusta, waar iedere 
golfer aan wil meedoen, maar slechts weinigen voor 
zijn uitverkoren. Gerard werd voor dit toernooi der 
toernooien in de jaren zestig maar liefst driemaal 
uitgenodigd. Het Brits Open – is er nog een ander 
‘Open’ dan? zeggen sommigen met een stiff upper 
lip en een hete aardappel in de mond – heeft hij 
meermalen gespeeld. En hij vertegenwoordigde 
Nederland in de World Cup.

Met het verstrijken der jaren wordt het steeds moeilijker 
de beste golfer aller tijden te zijn, maar het zal net zo 
moeilijk zijn om hem van deze plaats te verdringen.

Gerard de Wit is nog prominent aanwezig in 
onze golfgedachten. Niet alleen door de eerder 
genoemde Gerard de Wit Medal. Er is ook een 
Gerard de Wit Trophy. Een eclectic wedstrijd die 
vanaf 1975 op 2e Pinksterdag wordt gespeeld 
en waarvan de opbrengst naar het Koningin 
Wilhelmina Fonds gaat. En in het Nederlands 
Golfmuseum prijkt het Gerard de Wit glas, dat is 
gemaakt ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag 
(22 juni 1983).

Glas Gerard de Wit

Wil je net zo goed worden als Gerard?
Zijn boek ‘Leer golf met Gerard de Wit’ dat hij samen 
met schrijfster Cox Wielenga schreef met een vorstelijk 
voorwoord van ZKH Prins Bernard is er nog altijd.

Gerard de Wit op de Dutch Open in 1957

Leer golf met Gerard de Wit
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